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Bezoeker : Jezus van Nazareth - Christus Michael — Soeverein van het plaatselijk

universum Nebadon, gelegen in het Superuniversum nr 7 Orvonton.
Jezus :

Mijn lieve kinderen, vandaag 25 december 2025 wordt er in een groot deel

van de christelijke wereld mijn geboorte als Jezus de mens gevierd.

Andere Christelijke kerken vieren mijn geboorte dan weer op 7 januari, en
nog andere kleinere christelijke gemeenschappen doen dat op andere

dagen.

Mijn echte geboorte dag is niet gekend en het heeft geen belang op welke
dag jullie mijn geboorte vieren. Laat staan erover ruzie maken of enige
vorm van verwaandheid voelen omdat jullie denken de juiste datum te

hebben, waardoor jullie zich gaan afzonderen van uw medemensen .

Heb ik niet altijd gezegd dat waar twee of meer onder jullie samenkomen
in mijn naam ik aanwezig ben? Dat geldt ook voor hen die mijn

geboortedag vieren en samenkomen bij een feestmaal of een misviering.

Zeggen jullie niet ‘hoe meer zielen hoe meer vreugde”?



Het belangrijkste voor mij is dat de geest van mijn boodschap bewaard
blijft en wordt doorgegeven. Mijn boodschap van medeleven, respect voor
al jullie broeders en zusters, het delen, al was het maar voor één dag.
Kinderen een goed maal bezorgen, warmte en een kerstgeschenkje. De
eenzame oudjes bezoeken of mee opnemen in het familiefeest. Vrede

maken onder familie en geburen, al was het maar voor één dag.

Ik vraag jullie, laat ‘Liefde’ uit jullie hart schijnen en spreid die innerlijke
liefde over allen in uw omgeving en veel verder. Schenk een glimlach aan

voorbijgangers als u gaat wandelen of winkelen.

Een glimlach die van het hart komt doet wonderen bij mens en kind. Het
vrolijkt hen op, geeft hen hoop en moed en het werkt aanstekelijk. Ze
geven het daarna door aan anderen. Dat kunnen jullie alle dagen doen en
het kost niets. Arm of rijk staan hier gelijk. Dat kunnen jullie allen geven.

Maak er een gewoonte van het hele jaar door.

Op Kerstdagavond of kerstdag kom ik niet alleen bij hen die zich in mijn
naam verzamelen. Ik kom ook bij hen die eenzaam zijn , zowel bij kind als
volwassene. Bij hen die Mij kennen en aan mij denken kom ik met de
engelen van uw Moeder Geest en deze engelen zullen hen gezelschap
houden opdat ze niet zouden treuren uit eenzaamheid, koude of honger

tijdens deze feestdagen.
Ik vergeet niemand!

Alle mensen zijn mijn kinderen, zelfs als ze nog nooit van mij hebben
gehoord. Arm of rijk, rood, geel, wit, oranje of bruin en zwart, gelijk welke
godsdienst ze volgen, of Heilige Boeken ze gelezen hebben ; allen hebben

een plaats in mijn hart en in mijn Koninkrijk als ze hun lichaam afleggen.
Tot ziens allemaal.
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Voor de uitleg van de woorden in blauw zie het Urantia Boek.
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